
 
 

Marathon naar Rome 

Nu eens geen verhaal over een marathon van, maar een marathon naar !!  En wel naar 

Rome - niet lopend maar op de fiets. In 20 dagen 1895 kilometer van Brunssum in 

Limburg naar Rome in Italië. 

 

Het begon ongeveer anderhalf jaar geleden. Een goede vriend, Jos, krijgt te horen dat hij 

darmkanker heeft met uitzaaiingen naar zijn lever. Verwachting nog anderhalf jaar te leven.  

 

Operaties, chemo’s blijken goed te werken en na onderzoek is er 

niets meer te zien. Jos vat het plan op om naar Rome te gaan 

fietsen om daar een kaars aan te steken. In een opwelling zeg ik: 

”Dan fiets ik met je mee”. En een paar weken later maken we 

plannen om de reis te gaan maken. Maar helaas komt de kanker al 

weer gauw terug. Wederom volgen chemo’s; maar we gaan door 

met plannen. Van de doctoren krijgt Jos groen licht om te gaan 

fietsen en 5 weken na de laatste chemo vertrekken we naar Rome. 

 

In 20 dagen fietsen we door Duitsland, langs de Rijn, door de Alpen, 

over de Po-vlakte Umbrië binnen waar we de Paus ontmoeten (wel 

op afstand). 

 

Het verhaal is eigenlijk te lang om te vertellen en we hebben alle 

verhalen op een blog bijgehouden, dus als jullie het hele verhaal 

willen lezen, kijk op:  

http://josenwichert.waarbenjij.nu; ik moet zeggen, het is de moeite waard  

 

Wat ik nog wil meegeven is, dat het een onvergetelijke ervaring is 

geweest en als je ooit de mogelijkheid hebt om zo iets te doen: 

DOEN !!  John Ruijg zei mij twee weken voor vertrek: “Het enige 

waar je je druk over moet maken is: wat krijg ik te eten, waar slaap 

ik vanavond en fiets ik de goede kant op”. John, je had helemaal 

gelijk. Ook gelijk had je toen je aangaf dat het de eerste 80 km 

leuk is en daarna is het … (ik laat in het midden wat je zei, maar 

ook daarin had je gelijk). 

 

Afgelopen week kreeg Jos het bericht dat het lijkt of de uitzaaiingen 

gestabiliseerd zijn. Wij houden het erop dat de fietstocht en zijn 

enorme positiviteit hieraan bijdragen. Het doet me daarom extra 

goed, dat wij als loopgroep dit jaar € 250,00 hebben gesponsord aan de Roparun die ook in het 

teken staat van onderzoek naar kanker. 

 

http://josenwichert.waarbenjij.nu/


Mijn volgende plan is Santiago, als het zover komt zal ik er 

weer een verhaal over schrijven. 

 

Wichert Sinke 


