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Nieuwe leden stellen zich voor… (deel 6) 
 

Sinds de zomer van 2019 hebben we een ware toestroom van nieuwe leden. In de 

vorige vijf nieuwsbrieven heeft een aantal nieuwe leden zich al keurig voorgesteld. 

Dat werd een bonte verzameling aan leuke introducties met foto’s. Een mooie tra-

ditie dacht de redactie. Hieronder de ontvangen bijdragen van weer een aantal 

nieuwe leden. Opdracht was simpel: stel jezelf voor in maximaal 150 woorden en 

wat is je favoriete eten…  

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Mark, ik ben 37 jaar en woon sinds 1,5 jaar 

samen met mijn vrouw en 2 kinderen (3 en 5 jaar oud) in 

Houten. In het dagelijks leven werk ik als docent op de op-

leiding Fysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam.  

 

Na een jeugd vol voetbal ben ik in mijn studententijd gaan 

wielrennen, wat een paar jaar geleden overging in triatlon. 

De afgelopen jaren heb ik aan een hoop leuke, maar relatief 

korte, wedstrijden meegedaan. Ik hoop voor aankomend 

seizoen om ook deel te nemen aan een halve triatlon. Ik 

heb de afgelopen weken al meegelopen op de dinsdagen en 

ervaar dit (naast de gezelligheid) als een mooie prikkel om 

dit doel te bereiken. 

 

Ik heb niet direct een favoriet gerecht, maar ik ben er wel 

gek op om samen met de kinderen pannenkoeken te eten 

als we iets te vieren hebben! 

 

Groet, 

 

Mark van Loo 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Sinds begin dit jaar woon ik met mijn vrouw en twee zonen 

in Houten in onze super “milieuvriendelijke nul op de meter” 

woning in de mooie nieuwbouwwijk bij de Rietplas.  

 

Ik ben registeraccountant en ga binnenkort aan de slag als 

groepsmanager financiën bij de Utrechtse zorgorganisatie 

De Opbouw. Ik loop al heel lang maar nu voor het eerst bij 

een club en ik heb nu in vijf weken meer over hardlopen 

geleerd dan in de twintig jaar daarvoor. Weer terugkomen 

op minimaal het niveau van een halve marathon is mijn 

doelstelling. 

 

Ons lievelingseten als jong gezin zijn toch wel pannenkoe-

ken, bij voorkeur van Pand pannenkoek 😉 

  

Groet, 

 

Koen Vermeulen 
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Hoi sportieve medelopers, 

 

Sinds juni ben ik, Edwin Bruin, lid van LoopGroep Houten dus 

redelijk kort lid, maar voel me al aardig thuis. Dank daarvoor. 

 

Hardlopen doe ik al langer, ruim 10 jaar nu. Ik combineerde dat 

al die tijd met badminton, daar ben ik onlangs mee gestopt om 

te focussen op het hardlopen. Op een of andere manier liep ik 

van blessure naar blessure en dat is waar ik vanaf wil. Daar-

naast wil ik toch echt graag een keer een marathon lopen 

dus…logisch om er serieus werk van te maken 😉 

  

Ik woon ruim 15 jaar in Houten, eerst samen met mijn vrouw 

Carlijn, niet veel later kwam daar onze zoon bij gevolgd door 

onze dochter. Die zijn inmiddels 15 en 13 jaar. We wonen in de 

wijk het Spoor. Werken doe ik in Zeist bij Achmea Investment 

Management als fiscalist. 

 

Qua favoriet eten heb ik niet een bepaald gerecht, maar van 

Italiaans eten kan ik heel erg genieten. Oh ja, van een verse 

knapperige gevulde koek word ik ook heel blij.  

 

Groet, 

 

Edwin Bruin 

 


