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Thuiswedstrijd ‘Werkhoven loopt’ – Han Kwee 

 

 

 

Het was me het dagje wel, zaterdag 16 september 2017. Vandaag ‘WERKHOVEN LOOPT’,  

5 of 10km. Ik heb gekozen voor de 10km. Moet kunnen, zó minder jong voel ik mij immers 

ook nog niet. Bovendien is het een ‘thuiswedstrijd’.  

 

 

Verkeerde start 

 

Eerst maar mijn bed uit en uit ’t raam koekeloeren. Ja hoor! Het is miezerig 

weer. ‘Dat heb ik weer’, denk ik meteen. ‘Waarom nou geen 25 graden en 

zon! Afwachten dus of het wil opklaren. De start is pas om 18.00 uur’!  

 

Eindelijk 17.00 uur en het is prima loopweer geworden! Heb ik even mazzel. Omkleden (korte broek 

en T-shirt). Loop nog even langs bij buurman Kees van Rietschoten, hij is vandaag verkeersregelaar 

bij de wedstrijd. Dus die ga ik vier keer zien (10km is 4 rondjes van 2,5km). 

 

 

Loopmaatje Hugo 

 

Dan naar Hugo de Groot. Hij heeft ooit nog bij onze loopgroep 

gelopen, maar dat lukte niet helemaal. Hij woont in een zorg-

boerderij in Werkhoven. Ik loop nu 1 keer per week samen met 

hem en dat gaat prima. We lopen gezamenlijk (met zijn moeder 

en broer) naar de start die in ons centrum op De Brink staat. 

 

 

 

‘Bier, Wein, Weib und Gesang’ 

 

Het is er al gezellig druk (Bier, Wein, Weib und Ge-

sang) en ik kom Marjan Tuls, Iris van Oosterom en 

Frank Heinen ook tegen. Even de warming-up en dan 

de start. Ik wil de 10km in 60 minuten “afraffelen”. 

De eerste 2 rondjes loop ik samen met Hugo. De 

derde en vierde ronde loop ik lekker relaxed. 
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Iris  

 

Elke keer als ik voorbij kom, moedigt Kees mij aan. Steeds als ik 

‘over de mat’ ga wordt er omgeroepen ‘daar komt Opa Kwee uit 

Werkhoven’. Eindelijk laatste rondje. Het gaat nog steeds OK. 

 

De finish is in zicht en ik passeer ‘als een hinde’ de streep. Mijn 

eindtijd… 1 uur en 1 seconde! Zonde van die seconde (rijmt ook 

nog), ha ha ha...  

 

Frank zoekt mij op en we gaan nog met elkaar op de foto. Hij vertelt mij, dat ‘onze’ IRIS zich in de 

prijzen heeft gerend. Chapeau; we kunnen dus trots zijn op onze clubgenote! 
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Nog effe wat kletsen met dorpsgenoten en dan kuieren Kees en ik terug naar huis. Het was weer 

een gezellig en goed georganiseerd evenement. Op naar het volgende evenement: de Zevenheuve-

lenloop in Nijmegen.  

 

 

 

Mijn devies: NOG NOG = (NO Guts NO Glory); I rest my Kees!  

 

 

 

 

 


