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Utrecht Urban Trail 17 april 2017 – Hans van der Ven 

 

“Goedemorgen, dag mevrouw, dag mijnheer, welkom in de 

Stadschouwburg”  

 

 

Soepele start 

 

Samen met dochter Maxime had ik mij ingeschreven voor de eer-

ste Urban Trail in Utrecht, een loop van 10 kilometer door de bin-

nenstad en een aantal bijzondere gebouwen van Utrecht. Het was 

fris maar droog, toen we met de trein naar Utrecht vertrokken. Op 

het Janskerkhof werden in de Janskerk, waar twee weken eerder 

de Matthäus Passion nog was opgevoerd, de startnummers afge-

geven. Het was een gezellige drukte en het innemen van de tas-

sen verliep soepel. Dat zou bij het ophalen wel anders zijn!  

 

 

Kriskras door Utrecht 

 

Voor ons klinkt om 10.30 uur het startschot. De 

deelnemers worden in groepjes "losgelaten" om 

niet te veel opstoppingen te veroorzaken. Via de 

Drift gaat het naar de Universiteitsbibliotheek en 

vervolgens over de Lepelenburg naar de Stad-

schouwburg. Daar worden we welkom geheten in 

de hal. Via de trappen en de zaal weer naar bene-

den en vervolgens naar buiten om naar de Ster-

renwacht Sonnenborgh te lopen. Daar lopen we 

doorheen en gaan langs het Centraal Museum naar 

de zeven steegjes en vervolgens richting Mariaplaats. Voordat we daar zijn lopen we eerst nog 

door de Sint-Gertrudiskathedraal en dwars door 

een restaurant (Mammoni). Daarna door de oud-

ste kloostergang van Nederland. Verder naar de 

Rechtbank, de Dom en Domkerk. Na deze bijzon-

dere plek via het Stadhuis en door de bibliotheek 

naar het Vredenburg en via het Nijntjepleintje 

naar de Ierse Pub waar, na een kleine opstopping 

voor de ingang, we er doorheen liepen terwijl de 

gasten al aan het bier zaten.  
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De Lik 

 

Ik ben zo braaf dat ik nog nooit in een gevangenis 

ben geweest (zelfs niet op bezoek), dus de Lik aan 

het Wolvenplein was ook een aparte ervaring. Daar 

nam iedereen rustig de tijd om de cellen en het ge-

bouw te bekijken. Eenmaal uit de gevangenis ging 

het richting de finish op het Janskerkhof, waar een 

medaille en een ontbijtje werden uitgedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte “fun run” 

 

Het was een ontzettend leuk en relaxed evenement, een echte “fun run” en ik kan het iedereen 

aanraden om hier een volgende keer aan mee te doen. Dat kan ook in een andere plaats in het 

land, maar in het eigen stádsie is het toch wel het mooist. Enige minpuntje was het ophalen van de 

tassen. Dat was niet erg efficiënt geregeld, en met de koude wind was het even afzien in de lange 

rij. Verder een aanrader, wij zijn er volgend jaar weer bij ! Jij ook ? 

 

Kijk ook eens op http://www.utrechturbantrail.nl voor een sfeerimpressie en foto’s. 

 

http://www.utrechturbantrail.nl/

