
Schoolreisje naar Hannover - Esther van Gestel 

Vrijdag 17 april verzamelden 

we met 26 mensen om 10.00 

uur bij hotel Van der Valk in 

Houten. Ik had een schoolreis-

je gevoel en had er zin in! Na 

het maken van een groepsfoto 

gingen we op pad met 6 au-

to’s. Er was een wegrestaurant 

uitgekozen, halverwege de 

route, waar iedereen zou stoppen om een kopje koffie te drinken en eventueel 

wat te eten. De sfeer zat er al lekker in! 

 

Perfecte locatie 

Om ongeveer 15.00 uur arriveerden we veilig bij 

het hotel in Hannover. De kamer was ontzettend 

mooi en ruim. Nadat iedereen geïnstalleerd was 

gingen we op pad om de startbewijzen alvast op 

te halen. De locatie van het hotel was perfect op 

ongeveer 500 meter van de start. Tot het avond-

eten kon iedereen nog even zijn eigen gang 

gaan. Ik heb mij ingehouden en niet de hele tent 

leeggekocht met allemaal mooie shirts en broe-

ken. Met Jos even naar het hotel teruggegaan 

om onze chip te halen zodat deze gecontroleerd 

kon worden of hij wel werkte. Achteraf gezien was dit niet nodig geweest maar de man 

achter de balie zei ons dat we dat toch écht even moesten doen. Heb ik de man wel goed 

begrepen? Mijn Duits is niet best ;-) Leermomentje voor de volgende keer. 

 

XXL schnitzels 

Het eten ’s avonds was in een leuk sfeervol restaurant met enor-

me XXL schnitzels. Ik heb mij tot een normale laten verleiden en 

heerlijk gegeten met een lekker biertje erbij. Vooraf waren kaar-

ten gekocht voor de liefhebbers om naar een variété-voorstelling 

in het GOP theater te gaan. Hier heb ik zeker geen spijt van. Ik 

heb een hele leuke avond gehad in het knusse theater met goo-

chel-acts, een poppenspeler en geweldige artiesten die een knap 

kunstje met o.a. een schommel en hoepel uitvoerden.  

 

Zaterdagprogramma 

Op zaterdag na een heerlijk ontbijt 

met een grote groep een wandeling 

gedaan met onderweg een heerlijke 

kop koffie met een groot stuk gebak. 



Het was een leuke manier om 

de stad te bekijken. Na de 

wandeling zijn we naar het 

hotel teruggegaan om even 

wat te rusten. Ik moest na-

tuurlijk wel fit aan de start 

verschijnen de volgende dag! 

Voor de zaterdagavond was 

een Italiaans restaurant uitge-

kozen. Ik heb genoten van het 

heerlijke eten en de gezellig-

heid. Zelfs de tiramisu was 

lekker al vind ik nog steeds dat 

de mijne nog nét iets lekkerder 

is ;-) Na het eten gingen de 

meesten relaxen op de hotel-

kamer en de “niet-lopers” gingen nog een borreltje drinken in de stad.  

 

Relaxte zondag en vooral genieten 

Zondagochtend al vroeg opgestaan om met de marathonlopers te ontbijten zodat ik mee 

kon naar de start om hen aan te moedigen bij het startschot om 9.00 uur. Om half 11 

was de start van de halve marathon dus even snel terug naar het hotel om mij klaar te 

maken voor mijn eigen start. Ik was lekker relaxt en ben op mijn gemak in het startvak 

gaan staan. De zon was inmiddels gaan schijnen en de temperatuur was prima met een 

graad of 12.  

Eenmaal van start heb ik geprobeerd om volledig te 

genieten en goed om mij heen te kijken. Rond kilo-

meter 10 en 17 heb ik een dipje gehad maar kon wel 

doorlopen. Ik heb genoten van het publiek en mij 

verbaasd over de vele drinkposten met de gels, wa-

ter, bananen, appels en watermeloen. Na km 17 

heeft het publiek mij erdoorheen gesleept en vol 

trots heb ik de finish gehaald! Met een lekker (alco-

holvrij) biertje in mijn hand het thuisfront gebeld en  

naar het hotel teruggegaan om heerlijk te douchen. 

Super geregeld allemaal! Rond 15.00 uur zijn we op 

weg gegaan naar Amersfoort waar we met de hele groep nog een laatste avondmaal 

hebben genuttigd bij een heerlijk Chinees restaurant.  

Ik heb met volle teugen genoten van het hele weekend en wil nogmaals iedereen bedan-

ken die de in de organisatie zat!  


