
Avontuur in Salzburg - Hans Kwee 
 
In het najaar van 2013 werd er door Kees, Wessel en mijzelf nagedacht over het 

‘doen’ van een voorjaarsmarathon. Verschillende steden werden voorgesteld, onder 

andere Madrid en Salzburg. Ook nog even naar het kostenplaatje kijken en ‘the 

winner is’: SALZBURG.  

 

Een kleinschalige marathon, goed met de auto te doen 

en niet te vroeg (4 mei). Dus inschrijven, hotel vinden 

en boeken (ook nog niet zo duur: laagseizoen). Nu nog 

even ‘trainen’ om die laatste 10 km van de 42,195 km 

ook goed door te komen. Het opgegeven hoogteverschil 

is ca. 10 meter (maar dan wel om de 2 km, bleek 

achteraf). 

 

Op 2 mei auto ingeladen (broodjes ei mee) en met 1 

supporter (Irene, mijn betere helft) afgereisd richting 

Salzburg. De reis verliep zoals een marathon moet 

verlopen, d.w.z. voorspoedig. In Salzburg inchecken in 

het hotel, etc. Het bleek dat ook een grote groep 

Italiaanse lopers hetzelfde Holiday Inn had uitgekozen 

als verblijf. De volgende dag de  startnummers ophalen 

en het mooie Salzburg verkennen. 

 

‘s Avonds natuurlijk aan de ‘Schnitzel mit Bratkartoffel und Salat’. De starttijd in Salzburg is 

09.00 uur (voor mij te vroeg, maar ja), dus 07.00 uur ontbijten en dan niet zo ver lopen naar 

de start. Camelback om (gevuld met COLA zonder prik en ZOUT). 

 

Besneeuwde Alpentoppen 

 

Klokslag 09.00 uur start, effe door de stad langs de rivier de Salzach en dan een schitterende 

route, onder andere door de tuinen van kasteel Hellbrunn en om Salzburg heen. Om je heen 

de nog besneeuwde toppen van de Alpen. Dan weer de stad in tot de start/finish om te 

beginnen aan het 2e  ‘rondje’ van 21,1 km. De ‘hele’ linksaf en de ‘halve’ lekker rechtsaf en 

klaar. Omdat je de 1e keer al de omgeving hebt gezien denk je dat de 2e ronde sneller kan.  

 

Bij mij werkt dat dus niet want na 30 km ging mijn kaarsje in hoog tempo uit! ZELFS de 

‘toverdrank’ van JOSÉSELIX kon niet verhoeden, dat de verzuring toesloeg. Inmiddels werd ik 

begeleid door twee Polizisten van Salzburg en een EHBO’er, alle drie op een Fahrrad. Zij 

hebben mij de ‘laatste’ 10 km begeleid en mij op de hoogte gehouden hoe ver het nog was tot 

mijn ‘verlossing’.  

 

Verbijstering 

 

De organisatie was al begonnen met het verwijderen van hekken, etc.; het gewone verkeer 

reed al weer. Eindelijk het oude Salzburg in! Ik mocht ‘slalommen’ tussen o.a. Japanners, 

Chinezen en andere toeristen terwijl een agent vooruit fietste en riep, dat ze aan de kant 

moesten! Toen sloten ze nog een groot kruispunt 

voor me af en riep de agent, dat het nog ‘maar’ 

1300 meter was. Toen wist ik wel, dat ik het zou 

‘redden’ - och een klein huchie op. Linksaf nog 600 

meter en daar gloort de verlossing. 

 

Ik verlangde wel van de agenten en de EHBO’er 

dat ze samen met mij over de finishmat zouden 

komen. Tot mijn verbijstering werd ik nog 

opgewacht door een groot aantal toeschouwers 

en… door een achttal Rode Kruismedewerkers. 

 

Ik bleek de laatste geregistreerde finisher te zijn.  



Rode lantaarn 

 

Er stond een verslaggever van Antenne Salzburg om mij te interviewen en hij vroeg mij erna 

of ik de volgende dag ‘live’ in de uitzending wilde komen. De medailles waren op, maar er werd 

beloofd, dat die werd toegestuurd. Maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) opgehaald met een auto; 

Wessel en Kees mee naar de studio en in de uitzending om de rode lantaarn te ontvangen. 

 

Al met al toch een ‘geslaagde’ marathon en eindelijk tijd voor BIER en BRATWURST. Tot slot: 

het weer was uitmuntend en de thuisreis verliep voorspoedig (Wessel reed het grootste deel)! 

SALZBURG - een marathon om ook eens te doen. 

 

Hans, Kees en Wessel + Irene ‘onze’ super-supporter 

 

 


